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Primo Levi {1919-1987) overleefde de
Holocaust als Italiaanse Jood.

Hij was chemicus, maar werd beroemd
met zijn literaire werk over het jaar dat hij
gevangene was in Auschwitz {1944-1945),
dat in het Nederlands verscheen als Eens
was ik een mens {1963) en in 1987
opnieuw uitgegeven als Is dit een mens.
Ook in later werk, zoals het in 1987 in het
Mederlands vertaalde Het periodiek
systeem, schreef Levi over de
dehumanisering van de
vernietigingskampen van de Mazi's en over
de vragen die dit heeft opgeroepen naar
wat menszijn is.

Rondaij is gefascineerd door het gegeven
dat de athelst Levi Bijbelse verhalen
gebruikt in zijn werk en zo vaak refereert
aan God in zijn literaire reflecties over
mens zijn en menselijkheid getekend door
de gruwel van Auschwitz. Is er theologie
na Auschwitz mogelijk? Deze vraag uit de
jaren zestig herneemt Rondaij, maar dan
tegen de achtergrond van de
postmoderne theologie. Ze probeert de
cantouren te schetsen voor een thecologie
‘na God’, aan de hand van het werlk van
Lewvi.

Met veel genoegen nodigt het
bestuur van de Confessionele
Kring Apeldoorn u uit voor de
avond op 25 februari 2026.

Het belooft een indrukwekkende
avond te worden met indringende
vragen die ons juist in onze tijd
ook aangaan.

In ons midden is dr. Joyce Rondaij.
Zij is Universitair docent aan de
PThuU.




Deze avond komt zij spreken over haar dissertatie: “Primo Levi na God.
Hoe kan je schrijven over de mens en God na Auschwitz.”

Fijn wanneer u gehoor geeft aan de uitnodiging. Als bestuur proberen
we een mooie serie lezingen neer te zetten. In den lande zijn we als
Confessionele Kring Apeldoorn een van de weinigen die een serie
lezingen verzorgt. Dat is best wel bijzonder, en daar mogen we best
even bij stil staan.

En al zeg ik het zelf, we hebben dit jaar wel een keur aan sprekers.
Wellicht was u er de voorgaande avonden bij. Dan hebt u ook genoten
van de nieuwe inzichten, de kennis van de sprekers.

Het aanbod is er. Het is goed en bemoedigend, ook voor de sprekers,
wanneer de zaal goed bezet is. Daarom een extra oproep om, indien
mogelijk, de avonden te komen bezoeken.

Het is allemaal gratis. Enkel wordt u een bijdrage voor de koffie
gevraagd. Waar vindt je dat nog?

Daarom: Weet u van harte welkom. Neem ook gerust familie, vrienden
en bekenden mee.

Voor uw agenda volgen hieronder de komende avonden:

e Woensdag 25 maart 2026 : ds. Dick Wolters (predikant Noorderkerk,
Amsterdam)

Over zijn dissertatie: ‘De kerk als contrastgemeenschap’. De theologie van
Stanley Hauerwas in gesprek met vier Nederlandse denkers. Dat gesprek
levert inzichten op over hoe God de levens van moderne mensen verandert.

e Woensdag 22 april 2026: ds. Wilbert Dekker (Kampen)

"De rechtszaken als sleutel tot het verstaan van het boek Handelingen”, naar
aanleiding van zijn dissertatie.

Met een hartelijke groet,
Ds. Jan Minnema, secretaris van de Confessionele Kring Apeldoorn.

PS Mocht u suggesties hebben voor sprekers in het komende seizoen.
We houden ons aanbevolen.



