
 

Van harte welkom 

op woensdag 26 november 2025 om 20.00 uur 

in de in de Hofstad te Apeldoorn 
 

We zeggen vaak: de jeugd heeft de toekomst, ook in de kerk.  

Er wordt in dat opzicht een zware claim op de jeugd gelegd. 

Maar hoe zit dat in de Bijbel?  

Spelen jongeren daar een rol? En op welke manier?  

Ds. Ron Becker heeft dat onderzocht in zijn proefschrift: Reading the Young Testament.  

Over de rol van jongeren in de Bijbel. Van daaruit zijn lijnen te trekken naar onze tijd.  

Hoe geven we stem aan de jongeren? Welke rol spelen zij? Wat betekent dat voor Youth 

Ministry.  

 

 

Kortom: een inspirerende en leerzame avond, vol bijbels-theologische 

inzichten en praktisch-theologische uitzichten. Voor wie jeugd, kerk en 

toekomst een warm hart toedragen een must!  Mis deze avond niet.  

 

Spreker is pastor Ron Becker van de Vineyard 

gemeente te Amsterdam, eerder was hij leider 

bij Youth for Christ.  

Een bevlogen en gepassioneerd man, met een 

groot hart voor het Evangelie en de jeugd.  

 

Voor wie de promotieplechtigheid van Ron wil 

zien, is hier de link:  

https://youtu.be/isV5MORcHrg   

https://youtu.be/isV5MORcHrg


 
 

Nodig familie vrienden en bekenden ook uit om 

deze avond mee te maken: Woensdag 26 

november, 20.00 uur in de Hofstad te Apeldoorn.  

 

Fijn wanneer u met velen komt. Is er een 

belangwekkender onderwerp. Nogmaals het is zeer 

de moeite waard omdat Ron uitgebreid studie heeft 

gemaakt van de bijbels-theologische achtergrond 

van de Na’ar in het Oude Testament. Maar daar 

blijft hij niet bij. Hij trekt lijnen door naar vandaag.  

 

En dat is wat we als Confessionele Kring telkens 

weer in de praktijk brengen.  

Stemmen laten klinken met oog op het kerk- en christen zijn vandaag de 

dag.  

De eerste lezing dit jaar was van ds. Jan Dirk Wassenaar over de 

geloofsbelijdenis van Nicea. Een belijdenis die we tot op de dag van 

vandaag nog lezen.  

In oktober hield ds. Aarnoud van der Deijl een lezing over de toekomst van 

de kerk, een essay van rouw en hoop. 

 

Met de avond op 26 november sluiten we het eerste deel van ons seizoen 

af. De eerstvolgende avond zal dan zijn op woensdag 27 januari 2026 in de 

Eben Haëzerkerk met dr. Nico van der Voet over vergeving en verzoening.  

 

Om te noteren: 

 

Woensdag 26 november in de Hofstad (Hofveld) te Apeldoorn. Aanvang 

20.00 uur. Inloop en ontmoeting vanaf 19.30 uur 

 

 

Met hartelijke groet,  

 

Ds. Jan Minnema, secretaris Confessionele Kring Apeldoorn.  


