Mijn vader luisterde vroeger
vaak naar een radioprogramma,
dat ‘de toestand in de wereld’
heette. Er zijn altijd wel
bewogen tijden geweest, maar
nu zien we toch ook echt een
grote toename van de
verwarring en de chaos in de
wereld en de maatschappij.

Alle evenementen
zijn in de afgelopen tijd afgelast vanwege het
coronavirus. Kerkdiensten en reizen zijn gecanceld.
Openbare gebouwen en restaurants zijn gesloten.
Enzovoort. Mensen mogen niet meer in groepen bij
elkaar komen en moeten thuis gaan werken. Het
land is min of meer op slot, zorginstellingen
helemaal. Ouderen mogen zelfs niet meer bezocht
worden. En dat alles vanwege een griepvirus met
dodelijke gevolgen voor de zwakkeren in de
samenleving. Coronapatiénten worstelen met hun
leven, dokters en verpleegkundigen doen wat ze
kunnen en alle Nederlanders moeten 1,5 meter
afstand van elkaar houden.

Leest u eens het volgende verhaal, over een vijfjarig
meisje en haar vader die voorganger is.

Een voorganger worstelde om zijn preek voor te
bereiden en wilde niet gestoord worden door zijn
vijfjarige dochter. Daarom haalde hij een wereldkaart
uit zijn studeerkamer, scheurde hem in stukken en gaf
het aan zijn dochtertje met de vraag of zij deze
wereldkaart weer in elkaar wilde puzzelen. Als het
haar gelukt was, mocht zij naar hem toekomen om het
hem te laten zien. Hij beloofde dat hij dan al haar
vragen zou beantwoorden en met haar zou spelen.

Hij wist dat ze het nooit voor elkaar zou krijgen. Tot
zijn verbazing keerde ze in minder dan vijf minuten
naar hem terug in zijn studeerkamer met de kaart in
perfecte staat, elk continent en elk land op zijn plaats.
De verbaasde vader vroeg: ‘Schat, hoe heb je dat voor
elkaar gekregen, jij kan toch nooit zo snel de
wereldkaart weer goed krijgen?’ Het vijfjarige meisje
glimlachte liefjes en antwoordde: ‘De foto van JEZUS
stond achter op de kaart en ik wist dat als ik JEZUS op
de juiste plaats had, de hele wereld in perfecte vorm
zou zijn/

Dat was precies de juiste inspiratie die hij nodig had
voor zijn preek. Hij bedankte zijn dochter en hield een
krachtige preek over dit onderwerp. “FIX” je wereld
door “JEZUS Christus” op de juiste plaats in je leven te
brengen. Als wij dit goed begrijpen, wordt ons leven en
de wereld in een oogwenk veranderd. Vertel het door
naar de wereld, laat hen weten dat “ONZE WERELD
NIET ZONDER JEZUS KAN WORDEN VERANDERD”.

Wij zijn er graag voor u, als u hulp nodig hebt, kijkt u
eens op de achterkant van deze folder.




